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STRIJD OM HET
KERKBESTAAN

De geschiedenis van de kerk
wordt gekenmerkt door strijd.
Dat zien we al onder het oude
verbond bij het volk Israél. Het
zet zich voort in de kerk van het
nieuwe verbond.

Het hoeft ons ook niet te
verwonderen. Het is terug te
leiden op het aloude verzet van
satan tegen de Here God en zijn
volk. Dat is met de komst van de
Here Jezus, Gods Zoon, niet

veranderd. Christus heeft zijn
volgelingen er op voorbereid.
‘Strijd om in te gaan door de
smalle poort’ is een overbekend
woord uit zijn mond ( Luk.
13:24). En zijn apostelen hebben
het doorgegeven aan de
gemeente die Christus zich
vergadert in deze wereld. ‘Strijd
de goede strijd van het geloof' is
een even bekend woord van de
apostel Paulus.

Gods volk is er op voorbereid
dat er verzet wordt geboden

komt er iets van boven?
VAN DE REDACTIE Zoek eerst het Koninkrijk
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van God.

tegen God en zijn volk. Dat
hoeft ons niet van ons stuk te
brengen. De laatste openbaring
die de Here aan zijn gemeente
heeft meegegeven, begint en
eindigt niet zonder reden met de
bemoedigende oproep : bewaar
mijn Woord, dat is uw redding.
“Zalig zij die de woorden van de
profetie van dit boek bewaren”
(Openb. 1en 22). Dit Woord, dit
evangelie is het behoud van zijn
kerk. Neem haar dit Woord af,
en ze raakt verloren.



Steeds weer zien we dat terug in
de geschiedenis van de kerk.
Het gevaar ligt voortdurend op
de loer dat ze vervreemdt van
het Woord van haar Heer.
Gevaar van buitenaf, door een
wereld die haar weer teruglokt
naar een denken en leven in de
stijl van het ongeloof. Of van
binnenuit, door dwalingen al of
niet voorzien van schijngelovige
etiketten.

EEN GESCHIEDENIS VAN
PIJNLUUKE BREUKEN

Eén blik in de kerkgeschiedenis,
en je ziet hoe dit de kerk van de
Here heeft beroerd. Keer op
keer.

Dit jaar staat de Reformatie van
500 jaar geleden alom in de
aandacht. Een diepingrijpende
breuk in de christelijke kerk, die
tot op vandaag haar gevolgen
met zich meebracht. De strijd
om het bewaren van het Woord
ging gepaard met een pijnlijke
kerkscheuring. Vooral aan
protestantse kant zien we het
gevolgd worden door
repeterende breuken in de
eeuwen daarna. Tot heel verse
in onze 21e eeuw.

Steeds weer riep dit de vraag
op: gaat zoiets niet
rechtstreeks tegen het evangelie
in? Dat kerkmensen ‘zich van de
kerk afscheiden'? Het kan
kerkleden op allerlei manier in
gewetensnood brengen. Tot op
de dag van vandaag.

'‘AFSCHEIDING' IN DE
GEREFORMEERDE
CONFESSIE

Onze Nederlandse
Geloofsbelijdenis - uit de eeuw
van de Reformatie! - besteedt
een artikel aan deze
problematiek. De zaak van
‘afscheiding’ wordt in art. 28
aan de orde gesteld. Twee
manieren van ‘afscheiden’
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worden hier genoemd. En wel
een verboden afscheiding en
een geboden afscheiding.

Het wordt als verboden beleden
dat men zich afzijdig houdt van
Christus’ kerk: ‘niemand mag
zich van deze heilige
vergadering afzijdig houden'.
Wie dat wel doet ‘handelt in
strijd met Gods bevel'.

En het wordt als geboden
beleden, dat je je ‘afscheidt van
hen die niet bij de kerk horen’;
en dat je je voegt bij de (goede)
kerk.

LESSEN UIT DE
NEDERLANDSE
KERKGESCHIEDENIS

In onze Nederlandse
Kerkgeschiedenis hebben heel
wat kerkleden keer op keer voor
het probleem gestaan: wat
moeten we doen? Als men
geconfronteerd werd met
dwalingen die in de kerk steeds
meer slachtoffers maakten.
Helemaal als die ook nog
bindend werden opgelegd. In het
laatste geval wees dan vaak het
Schriftwoord de weg: is het
recht voor God meer aan
mensen dan aan God gehoor te
geven? (Hand. 4:19).

Ik hoef maar voorbeelden te
noemen zoals de Afscheiding,
de Doleantie, de Vrijmaking.
Ook in 1967 en volgende jaren
kwamen kerkleden voor een
keus te staan. Denk ook aan de
nog weer volgende breuken
binnen de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt. In de
Hervormde Kerk deed zich de
scheuring voor tussen de
Protestantse Kerk Nederland en
de Hersteld Hervormde Kerk.
Om andere kerkelijke breuken
maar niet te noemen.

Bij dergelijke crises in de kerk
deden zich steeds weer vragen
voor als: hoever mag/moet je

meegaan als de kerk of het
kerkverband ontrouw wordt aan
God en zijn Woord? Wanneer is
het geoorloofd of zelfs geboden
om de kerk te verlaten? Is
‘afscheiding’ pas legitiem als je
gedwongen wordt mee te doen
met dwaling of zonde?

Naar aanleiding van de
kerkelijke ontwikkelingen in de
huidige GKv zijn heel wat
artikelen of andere publicaties
verschenen (en verschijnen
nog) waarin deze problematiek
aan de orde wordt gesteld.

Het zijn vaak steeds weer
dezelfde vragen die worden
gesteld. En ook dezelfde
antwoorden die worden gegeven
(hoe tegenstrijdig die ook
kunnen luiden).

Daarbij wordt niet alleen vanuit
Gods eigen Woord
geargumenteerd. Ook de
afspraken die kerken in hun
kerkrecht samen zijn
overeengekomen, worden in
rekening gebracht.

Uit de geschiedenis van de kerk
kunnen we lessen trekken!

MET EEN WOORDENSPEL
KOMEN WE ER NIET UIT

Discussies kunnen mistig
worden als ze in een
woordenspel ontaarden.

Om een voorbeeld te noemen. Ik
zou kunnen stellen (zoals
ergens te lezen was): ‘geen kerk
-verlating, maar kerk-herstel!”
Dat klinkt heel gelovig. Zo in de
trant van: je mag de kerk van
Christus niet verlaten. Je hebt
immers de roeping om dan te
werken aan herstel van wat
scheef gegroeid is.

Dus niet weglopen, maar trouw
blijven aan de kerk!

Een keur van Bijbelteksten kan
daarbij worden aangehaald;
teksten waarin wordt
opgeroepen om de eenheid van
de Geest te bewaren en elkaar



vast te houden en ook dwalende
kerkleden te blijven opzoeken
en niet af te schrijven, enz..
Maar een opponent zou kunnen
reageren met: ik verlaat de kerk
niet, want de kerk is geen kerk
meer. Ik werk juist aan herstel
van de kerk door te breken met
de afbraak en weer gezond
kerkelijk leven op te bouwen.

Ook met de confessie in de hand
kan men de problematiek
versimpelen en met
schijnoplossingen komen.
Neem het voorbeeld dat men
zich beroept op art. 28 van de
NGB, waar toch staat: 'hetis de
roeping van alle gelovigen zich
af te scheiden van hen die niet
bij de kerk horen’.

Je kunt dan een theoretische
discussie krijgen over de vraag:
wanneer mag je van iemand
stellen dat hij of zij ‘niet bij de
kerk hoort'? Stel dat zo iemand
toch wel gelooft in God en de
Here Jezus, wat dat geloof ook
mag inhouden. Durf je dan te
stellen dat zo iemand ‘niet bij de
kerk hoort'?

Zo wordt wel beweerd: ‘ieder
die bij Jezus hoort, hoort bij de
kerk'.

Maar wat bedoelt men dan met
'bij Jezus horen'? Wanneer kun
je dat van iemand zeggen?
Onze Here Jezus zelf
waarschuwt ervoor, dat je wel
kunt denken bij Hem te horen;
maar dat Hij je dan kan
wegsturen als ‘'werker van
wetteloosheid’ (Matth. 7:23).

VOORZICHTIG MET
BEROEP OP DE
BELIJDENIS

Bovenstaand voorbeeld laat zien
dat we er voor moeten oppassen
om de confessie te gebruiken
naar eigen believen. [k noem
een bekend voorbeeld waarmee
afscheiding van een ontrouw
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geworden kerk[verband] vlot
wordt veroordeeld.

In art. 29 van de NGB belijden
wij wat de kenmerken zijn van
de zo genoemde ‘ware’ kerk,
alsook van haar kerkleden; en
wat de kenmerken zijn van de zo
genoemde 'valse’ kerk.

Meer dan eens is beweerd dat je
alleen dan je van de kerk mag
losmaken (afscheiden) als je
kunt zeggen dat het een ‘valse
kerk' is. En volgens art. 29 hoort
daarbij dat zo'n kerk meer
sacramenten bedient dan de
twee die Christus heeft
geboden, of juist minder.
Bovendien moet zo'n kerk dan
ook nog eens de kerkleden
vervolgen die wel naar Gods
Woord willen leven.

Met andere woorden: pas als
zo'n kerk voldoet aan alle
kenmerken die hier als
voorbeelden van een valse kerk
worden genoemd, is afscheiding
geoorloofd.

In dat geval zou de Reformatie,
de ‘afscheiding’ van de Rooms-
Katholieke kerk wel in de tijd
van Luther geoorloofd zijn
geweest maar vandaag niet
meer. Want de Roomse kerk
maakt zich nu niet meer
schuldig aan vervolgingen. En de
‘afscheiding’ van de Hersteld
Hervormde Kerk van de PKN in
2004 zou dan ook in strijd met
de confessie zijn geweest omdat
er van vervolging geen sprake
was.

Maar wij spreken toch ook niet
eerst dan van een ‘ongelovige’
of ‘hypocriet’ wanneer iemand
zich pas schuldig maakt aan
zonde tegen alle tien geboden.
Net zo min valt er alleen dan
van een valse kerk te spreken
als alle kenmerken die in art. 29
worden genoemd, daarop van
toepassing zouden zijn.

Centraal staat de grote vraag:
wil de kerk zich aan Gods
Woord houden?

'ZALIG Z1J DIE DE
WOORDEN VAN GODS
BOEK BEWAREN'

Deze zaligverklaring is een rode
draad in de openbaring die onze
Here Jezus Christus in het
laatste Bijbelboek aan zijn kerk
heeft meegegeven. En niet
alleen in dit Bijbelboek, in heel
de Schrift.

Onze Nederlandse
Geloofsbelijdenis geeft dit ook
aan als de kern van wat de kerk
van Christus kenmerkt:
“kortom, dat men zicht richt
naar het zuivere Woord van
God, alles wat daarmee in strijd
is verwerpt en Jezus Christus
erkent als het enige Hoofd" (art.
29).

Hieraan hebben de
Gereformeerde Kerken zich
willen verbinden in hun
belijdenisgeschriften. De
typering daarvan als de ‘drie
formulieren van eenheid’ wijst
daar ook op. Wie zich niet houdt
aan het evangelie van het Hoofd
van de kerk zet de band met de
kerk (en het kerkverband) op
losse schroeven. Dat geldt niet
alleen voor de predikers in de
kerk. Het geldt voor alle
ambtsdragers; voor kerkenraden
evengoed als voor
gemeenteleden.

De kerkenraden van de
plaatselijke gemeenten hebben
hierin een grote
verantwoordelijkheid. Of
misschien kan ik wel zeggen de
grootste verantwoordelijkheid.
Zij zijn aangesteld in dienst van
de Opperherder om zijn
gemeente te weiden door haar
te bewaren bij Gods Woord (‘al
de raad van God'; Hand. 20:27-
28).

Dat is hun verantwoordelijkheid
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naar de eigen gemeente toe. Dat
is ook hun verantwoordelijkheid
in hun keus bij welk kerkverband
zij zich aansluiten.

De Gereformeerde Kerken
hebben zich in hun gezamenlijk
aangegane kerkorde verplicht
tot het gereformeerd kerkrecht.
Dat getuigt van die binding aan
het Hoofd van de kerk. Je hoeft
de kerkorde maar even langs te
lopen en je herkent in allerlei
artikelen die heilige plicht om
elkaar bij Gods Woord te
bewaren. Samen willen wij allen
- onszelf en elkaar - houden aan
het evangelie van onze
Opperherder. Dat is onze enige
redding. Zo alleen is de kerk
ook voor de wereld om haar
heen een licht, een ark van
behoud.

WAT ALS IN DE KERK
GODS WOORD IN
GEDING IS?

Bij meningsverschillen in de
kerk mag allereerst wel de vraag
gesteld worden: is er echt
sprake van afwijking van Gods
Woord of gaat het om een
verschil van gevoelen binnen de
bandbreedte van de Schrift?

Er kan verschil van mening zijn
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over de juiste toepassing van
een tekst. Zoals ook
Bijbelverklaringen die de Schrift
recht willen doen, kunnen
verschillen in hun uitleg.

Het wordt lastiger als
verschillende standpunten op de
Schrift worden gebaseerd maar
ze lijnrecht tegenover elkaar
staan. Als bijvoorbeeld in zaken
van leer en/of leven de één het
als door de Here verboden ziet,
maar de ander het als wel
geoorloofd of zelfs geboden.
Wie heeft er dan gelijk?

Als dat niet een-twee-drie
duidelijk is, kan een toetssteen
helpen die de Here Jezus heeft
meegegeven. Aan het slot van
zijn Bergrede verzekert Hij, dat

je aan de vruchten de boom wel
zult herkennen (Matth. 7:15-20).

Dat kan soms in korte tijd al wel
duidelijk worden in het kerkelijk
leven. Is eenmaal een kromme
stap gemaakt, dan wordt de
volgende vaak nog krommer
omdat men echt uit de koers
raakt.

Zien we nu gebeuren, dat het
Woord echt in geding is
gekomen, dan moeten er keuzes
worden gemaakt.

Om te voorkomen dat iedereen
individueel zijn of haar eigen
gang gaat, is er in het
gereformeerd kerkrecht een
kerkelijke weg afgesproken.

Is iemand van mening dat er in
de kerk in strijd met Gods
Woord wordt geleerd of
gehandeld, dan kun je dat
uiteraard allereerst met je
naaste broeders of zusters
bespreken. Jouw persoonlijke
mening zou er ook wel naast
kunnen zitten.

Een volgende stap is die naar de
verantwoordelijke leiding in de
kerk: de kerkenraad. De
kerkorde kent in geval van
ernstig bezwaar een weg van
appel: van kerkenraad tot en
met de meeste vergadering van
de kerken, de synode. Heeft de
synode een uitspraak gedaan,
uit naam van de gezamenlijke
kerken, dan bestaat er nog een
mogelijkheid tot appel op een
volgende synode. Met de
uitspraak van deze vergadering
hebben de kerken definitief hun
weg gekozen.

Is deze weg in strijd met het
hoogste Gezag in de kerk, het
Woord van de Here, dan is het
kerk-zijn in geding naar art.29
van de NGB.

DAN STA JE VOOR DE
KEUS

Een bezwaarde kerkenraad of
een gemeentelid staat dan voor
de keus: mee-verantwoordelijk
worden voor die zonde; en zelf
in gevaar komen door er in
meegevoerd te worden,
afgevoerd van de Here en zijn
Woord. Of zich ervan losmaken
en de Here trouw blijven.
‘Afscheiding’ is dan een kwestie
van trouw aan God en Zijn
Woord; Hem meer gehoor geven
dan mensen. Je laat dan de
kerk, de broederschap niet ‘los’.



Je trekt met je daadwerkelijk
voorbeeld aan hen, om terug te
gaan in de voetsporen van de
grote Herder van de schapen.
Doet de kérkenraad die stap,
dan is de gemeente veilig bij
haar voorgangers.

Moeilijker wordt het als een
kerkenraad met zijn dwalend
kerkverband meegaat. Dan komt
het aloude ‘ambt van gelovige’
in al zijn verantwoordelijkheid
naar voren.

Dat kan heel zwaar zijn. Als je
vrij alleen staat en weinig of
zelfs geen medestanders in de
eigen gemeente hebt. Allerlei
vaak lang gegroeide banden
worden losgemaakt, met alle
pijn en eenzaamheid van dien.
En wat komt er aan kerkelijk
leven voor in de plaats?

We kennen het uit vroegere
tijden. Dat men naar een
broederschap in de buurt zocht,
en daarvoor soms einden te
voet, of later met enig vervoer,
de kerkdiensten bijwoonde.
Niet alleen in de tijd van de
Afscheiding van 1834, ook in
latere tijden.

Het stelt de gewetensvraag aan
ons: wat hebben wij er voor
over? Voor het concreet
bewaren van Gods Woord en
zijn geboden?

Prof. J. Douma stelde drie jaar
geleden in zijn boekje ‘Afscheid
van de Gereformeerde Kerken
(Vrijgemaakt)’ ook al de vraag:
'hoeveel moeite hebben zij die
werkelijk bezwaard zijn over de
gang van zaken in de GKv, er
voor over, zeker als ze ook nog
de directe verantwoordelijkheid
hebben voor de opvoeding van
kinderen, om de luxe te laten
schieten (alles dicht bij de deur)
en Jezus Christus nate
volgen?’ (pag.73).

HOOFDARTIKEL

REFORMATIE IS
BEVRIJDEND

Als een kerkverband eenmaal
tot besluiten is gekomen die
tegen Gods Woord ingaan en
daarin zich verhardt, staat dat
niet op zichzelf. Het is een eind
van een voorafgaand proces, en
het begin van een voortgaand
proces.

De ontwikkelingen in de GKv

zijn er een trieste illustratie van.

Jaren van verzwakking zijn
voorafgegaan aan de jongste
besluiten van de synode. Zowel
in de prediking en catechese als
in kerkblad-artikelen en eerdere
synode-besluiten. Een sluipend
proces van omturnen. Waarbij
ook in de praktijk van het
kerkelijk leven in allerlei
vormen al werd vooruitgelopen
op wat nog officieel besloten
moest worden.

Denk aan de vele plaatselijke
fusies met de NGK. Denk aan de
openstelling van de ambten ook
voor de vrouw. Alsook aan de
pleidooien uit de kerken voor
het goedkeuren van
homoseksuele relaties.

Jarenlang zijn indringende
waarschuwingen van
buitenlandse kerken in de wind
geslagen. Het wijst op een
duidelijk proces van verharding.
Het was voor de vergadering
deze zomer van de ICRC reden
genoeg om de voorgestelde
schorsing van de GKv niet
langer uit te stellen, toen door
de afgevaardigden van de CGK
daar om gevraagd werd.

Het is een huiveringwekkend
gegeven dat zo'n proces van
ontbinding in de kerken niet van
stoppen weet als het niet
radicaal gekeerd wordt. Zijn de
verkeerde besluiten eenmaal
gevallen, dan zijn de deuren

daarmee door het kerkverband
opengezet. Het werkt als een
stroomversnelling naar
verdergaande processen in het
loslaten van Gods Woord en zijn
geboden. Valse profetie weet
niet van ophouden. Wie zich
zonde tegen Gods geboden
veroorlooft, verkeert op een
zeephelling naar steeds groter
kwaad.

Wat een bevrijding als we dan
de geloofsstap doen om ons aan
zo'n proces te ontworstelen. De
moeiten van zo'n stap wegen
niet op tegen de zegeningen van
zo'n ‘reformatie’ in ons leven.
Vraag het de kerkleden die zich
door ‘afscheiding’ bevrijden van
zo'n juk dat niet van Christus is.
Zij ervaren het als een
verkwikkende douche wanneer
ze weer prediking en kerkelijk
leven meemaken waar Gods
Woord de toon aangeeft.

Als ze weer in een kerk en
kerkverband mogen ademen
waar de eenheid van het geloof
in Gods Woord wordt ervaren.

Dan ontdekt men vaak nog
scherper in wat voor neergaand
proces men jaren is
meegevoerd. En wat een
verademing het is om weer te
leven in de vrijheid van de
gehoorzaamheid aan Gods
Woord.

Het is de rijkdom van de vrijheid
van Christus.

Wat is het rijk als ook onze
jeugd, die nieuwe kerkgeneratie,
in dat bevrijdende klimaat leert
ademen.

Dan is er toekomst, ook voor de
jeugd.

Je zou dit wel alle

medechristenen willen
toebidden!
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